
We laten je gaan,
gevangen

in een glimlach
en een traan.

We houden je vast,
geborgen

in onze liefde
waar jij precies past.



Bedroefd, maar gesterkt door mooie herinneringen,
nemen wij afscheid van

Mevrouw Gisela Poppelier
weduwe van de heer Cor de Bodt († 1996)

Zij is geboren in Ichtegem op 30 december 1935 en is,
omringd en gesteund door haar familie, van ons heengegaan

in Eernegem op 30 april 2025.

Gewezen medewerkster van theater ‘t Fonteintje
Gewezen bestuurslid KAV Wijnendale (Femma)

_______

Wij nodigen u uit om samen met ons afscheid te nemen
rond de urne van Gisela op woensdag 7 mei 2025
om 11.30 uur in de aula van rouwcentrum Logghe,

Amersveldestraat 10 in Kortemark.

Daarna volgt de bijzetting in het columbarium
op de begraafplaats van Ichtegem.

U kunt Gisela een groet brengen in het rouwcentrum Logghe, 
Engelstraat in Ichtegem. Elke weekdag van 16 tot 19 uur,

zaterdag van 16 tot 18 uur, zondag gesloten.
Online condoleren: logghe.sereni.be

Zij is de mama, oma en oma Lady van:
	 Quiny en Evelyne de Bodt - Hubrecht
		  Daisy en David de Bodt - Decoene
		  Björn en Liselot de Bodt - Simons
			   Remy, Lena
	 Edwina en Danny de Bodt - Decleir (Francky † Ramboer)
		  Leslie en Sofie Ramboer - Moerkerke
			   Louka
		  Bendy en Sandra Ramboer - Seye
			   Damon, Jayden, Sky
			   Melissa, Kenshi

Zij is de zus, schoonzus en tante van:
	 André en Yvona † Poppelier - Denoo
	 Jan † en Jo † de Bodt - Olislagers en familie
	 Rie † en Nol † de Bodt - Vanscheindel en familie
	 Tonia † en Eef † de Bodt - Ditiecher en familie
	 Jo † en Piet † de Bodt - Seeters en familie
	 Nel † de Bodt
	 Mart † en Johan † de Bodt - de Ridder
	 Lies en Jan † de Bodt - van de Kleyn en familie
	 Dien † en Jan de Bodt - Vlissingen en dochter
	 Anton en Annet de Bodt - Krijnen en familie
	 Corrie en Jan † de Bodt - Joor - Kees van Dinteren en familie
		
Zij is verwant aan de families:
	 Poppelier - Tanghe en de Bodt - de Jongh

Een woord van dank gaat uit naar:
	 haar huisarts van Praktijk Wijnendale,
	 de directie, personeel en vrijwilligers
	 van WZC St.-Anna in Eernegem,
	 in het bijzonder afd. Avondlach.


